
Geloven leren doen
De cursus Geloven Leren Doen wil het diaconale vuur aanwakkeren en  

deelnemers inspireren om zich vanuit het evangelie in te zetten voor de ander



1e bijeenkomst	 Barmhartige Samaritaan	 In contact komen
2e bijeenkomst	 Samaritaanse vrouw	 De ander ontmoeten
3e bijeenkomst	� Het lichaam van Christus	� Sociale kaart en lokale 

samenwerking
4e bijeenkomst	� Ruth en Boaz		�  Rechten, gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid 
5e bijeenkomst	� Voetwassing		�  Feestelijke afsluiting, samen 

eten, samen delen

Bijbelverhalen en thema’s cursus
De cursus Geloven Leren Doen bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarbij 
iedere keer een Bijbelverhaal centraal staat. Aan elk verhaal is een thema 
gekoppeld, dat tijdens de bijeenkomst vorm en inhoud krijgt.

Opzet cursus
De cursus bestaat uit verschillende onderdelen zoals theoretische 
verdieping, close reading van Bijbelverhalen, onderlinge uitwisseling van 
ervaringen, rollenspelen, interactieve gesprekken, discussie en bekijken 
van filmfragmenten.
Het karakter van de cursus is interactief door de combinatie van 
theorie, praktijk en opdrachten. Elke deelnemer krijgt een cursusmap 
met achtergrondartikelen en verwijzingen naar bijpassende teksten en 
praktijkvoorbeelden. 
Het streven is om cursusgroepen van 10 à 20 deelnemers te vormen 
en een voor hen goed bereisbare locatie te kiezen. De bijeenkomsten 
duren ongeveer twee uur en worden geleid door ervaren en toegewijde 
cursusleiders. 



“ “
Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun parochies, maar de wereld 

intrekken en mensen ontmoeten. Geloof mag je vieren.  

Dat God ons liefheeft is een feest. Maar mét die liefde in ons, moeten we 

de wereld intrekken en mensen ontmoeten. Daar maken we in daden van 

barmhartigheid, strijd en trouw deze liefde concreet!

- Paus Franciscus

Doel
De cursus Geloven Leren Doen sluit aan bij het evangelie dat oproept om  
de naaste te dienen, stimuleert het geloofsgesprek en biedt handvatten voor 
concrete diaconale inzet in de eigen omgeving.

Het volgen van deze cursus zal de deelnemers helpen om:
• ��Zich verbonden te voelen met de opdracht van God om de naaste te dienen.
• ��Een concreter beeld te hebben voor wie jij en jouw gemeenschap een naaste 

kunnen zijn.
• ��Vanuit een bewogen hart te komen tot diaconaal handelen in de eigen omgeving.



Geloven leren doen
Doelgroep
De cursus Geloven Leren Doen is gericht op leden van geloofsgemeenschappen, die 
actief zijn in het diaconale werk. Dat zijn bijvoorbeeld (nieuwe) ambtsdragers zoals 
ouderlingen en diakenen, leden van locatieraden, parochie- en PCI-bestuurders en 
leden die diaconaal betrokken zijn. 
De cursusgroep kan bestaan uit deelnemers vanuit verschillende geloofs-
gemeenschappen, maar men kan zich ook als groep vanuit één geloofsgemeenschap 
aanmelden. De cursus Geloven Leren Doen is oecumenisch opgezet en geschikt voor 
deelnemers uit allerlei kerken, zowel uit de protestantse als uit de rooms-katholieke 
geloofstraditie. 

Kosten en aanmelding
Door financiële bijdragen van fondsen kan deze cursus voor de helft 
van de prijs worden aangeboden.  
De cursus Geloven Leren Doen kost € 250,- per deelnemer,  
voor alle 5 bijeenkomsten en inclusief de cursusmap. Voor meer 
informatie kun je per e-mail terecht bij Gerard Agterkamp of bij 
Hermen van Dorp. Scan de QR-code voor het aanmeldformulier.

Contactpersonen
Gerard Agterkamp (Solidair Groningen & Drenthe) 
gerard@solidairgroningendrenthe.nl

Hermen van Dorp (Stichting Actioma) 
hermenvandorp@gmail.com

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van de Protestantse 
Kerk - Classis Groningen-Drenthe, Bisdom Groningen-Leeuwarden, Actioma, 
Solidair Friesland en Solidair Groningen & Drenthe.


